


Verbitterd en getekend voor het leven 
 

Aan beide kanten met verdriet omgeven 
 

Geen betekenis van mijn glimlach 
 

Het is de neppe vrolijkheid die je zag



Probeer het goed te verstoppen 

Zodat ze mijn gedachten niet kunnen stoppen 

Van binnen ga ik kapot aan verdriet 

Ik herken mezelf hierin gewoon niet 



De redelijk veilige haven die voor mij gecreëerd was 

Ik gebruik het als mijn kompas 

Ik word geleid door de basis die ik heb meegekregen 

Maar de heftige gebeurtenissen hebben mij nooit echt dwarsgelegen 



18 is maar een getal 

Maar ik, ik ben doodsbang dat ik het verknal 

Ik ben bang dat ik op straat kom te staan 

Zonder dat ik ooit de kans krijg op een goede baan 



Ik weet dat mijn pleegouders mij blijven steunen 

Dat ik nog jaren op hun schouders mag leunen 

Ik weet dat ik hun huis gelukkig nog niet hoef te verlaten 

Maar ik wil dat mensen hoger op hier eens over gaan praten



Want ik heb op jonge leeftijd al keuzes moeten maken 

Die een kind van 8 niet hoort te krijgen 

Keuzes die volwassenen niet eens kunnen maken 

Maar ik, ik moest altijd boven mezelf uitstijgen 



Iemand die mij niet kent leest mijn verhaal, 

het verhaal wat ik op papier heb gezet 

Het is niet zomaar iets wat je even rest 

Ik heb hulp en begeleiding nodig 

Maar iemand hoger op vindt dit misschien onnodig 



Ik sta op het punt mijn volwassen leven te beginnen 

Maar om hulp en begeleiding te behouden zou ik een goede reden

moeten verzinnen 

Ik heb in mijn verleden al zo veel meegemaakt 

Ik ben het vertrouwen in mensen meermaals kwijtgeraak 



De angst om er alleen voor te komen staan is slopend 

Dit gevoel is enorm verdovend 

Bang om de veiligheid kwijt te raken 

Is er dan niemand die over mij komt waken  



Ik moest vroeg volwassen worden 

Kon ik soms maar terug in de tijd 

De gebeurtenissen uit mijn verleden worden steeds diepere fjorden 

Kon ik maar even terug als kleine meid   



Voor mijn gevoel loop ik vaak achter de feiten aan 

En soms laat ik daarom een traan 

Ik kan het nog niet alleen 

Ik heb echt iemand nodig om mij heen    



Iemand die mij echt ziet staan 

En mij niet zomaar laat gaan 

Iemand die mij het volwassen leven uitlegt 

Iemand die mij vertrouwen toezegt     



Jongeren om mij heen vieren feest als ze 18 jaar worden 

Iedereen is blij en viert feest 

En ik, ik doe gezellig mee 

Totdat ik 18 word, het is een leeftijd die door velen wordt gevreesd 



Je ziet het niet van de buitenkant 

Maar wij maken een start met een 10-0 achterstand 

Er wordt hier niet oké mee omgegaan 

Elk kind van 18 kan natuurlijk al alles aan  



Het wordt tijd dat hier verandering in komt 

Ik hoop dat het eindelijk ergens binnenkomt 

Ik hoop dat het binnenkomt bij iemand die hierover gaat 

U kunt hier nog iets aan veranderen het is nog niet te laat   



Ik spreek voor degene die dat niet kunnen 

Ik deel mijn verhaal voor degene die dat niet durven 

We moeten elke jongeren een goede start in het leven gunnen 

Wij zijn op golven van emoties aan het surfen 

-Delayla   




